In Merksplas vind je twee poosplaatsen: een aan de bron, en een in
Carons Hofke. Vlak naast de Mark, aan de Geheulse Dijk ligt
poosplaats 1: onder een boom ligt een grote kei - die keien zie je bij alle
poosplaatsen - met een gedichtje erin gegrift, en vlak erbij banken-en-

tafel voor de moede wandelaar. Heerlijk toeven bij mooi weer!

Aan de Geheulse Dijk: poosplaats 1

Het versje op de steen is van Pien Storm van Leeuwen zelf: 'Hier is het
dat het langzaam welt / en aarde water draagt / een kleine poel loopt
roerloos over / vloeit onder groen verscholen glinstering / onmerkbaar

haast / trilt rimpelend wat stroming al / talmt even tussen halmend




