Een avond onder de sterren

Er is klein en groot verdriet, en er is verdriet dat we met ons meedragen zonder dat
iemand het ziet. Omdat een kindje veel te vroeg geboren werd, omdat een kindje stil-
geboren werd. Omdat een zwangerschap afgebroken werd of stopgezet moest worden.

Een avond voor al wie te maken kreeg met één van deze vormen van verlies. Voor
ouders die hun kindje nooit een naam konden geven, voor broers en zussen die zo graag
hun broer of zus hadden leren kennen of pas gaandeweg ontdekten dat ze een broer of
zus hadden. Voor verdriet dat er nooit mocht zijn. Een avond om - misschien wel
eindelijk - een naam te geven aan dit verdriet.
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